
Vrolijkheid

De kermis ruist en bruist, de molens draaien
zo stralend rond dat ze op sterren lijken,
en al de mensen zie je vrolijk kijken
hoe twee aan twee de paardenstaarten zwaaien,

en ook de zwanen en de olifant,
die speels een poot optilt, heel elegant,
terwijl zijn buik van binnen bromt en gromt,
een dansje maken waar geen eind aan komt.

En even verderop zijn metselaars
als mieren aan het werk, geweldenaars
die samen vurig op de stenen slaan,
met troffels geven zij het ritme aan.


