
Vrolijkheid 
 
Gejuich, gejoel, de mallemolens zwieren, 
Hun schitter dwingt ‘t zonlicht zich te voegen, 
Duizend paar ogen kijken vol genoegen 
Naar ’t snelle draaien van de kermisdieren; 
 
De stramme zwaan, kamelen, olifanten; 
Eén lijkt zo blij, hij heft zijn poot ten groet 
Gromt fel en rauw zoals een zwijn dat doet. 
Plots deint alles mee in “danse comediante”. 
 
Maar hoog daarboven klinken felle roffels, 
Als luizen weggedrukt tegen hun steigerrand, 
Slaan metselaars de maat, als met éen hand, 
Strak en genadeloos hun specietroffels. 
 


