Wie mij harteloos verlaat

Wie mij harteloos verlaat bemin ik teer;

en teer bemint mij wie ik harteloos verlaat;
telkens weer versmaadt mij wie ik diep begeer,
terwijl ik telkens hem die mij begeert versmaad.
Vol van haat behandelt mij wie ik vereer,

ik behandel mijn vereerder vol van haat.

de man die mij verraadt aanbid ik zeer,

terwijl ik hem die mij aanbidt verraad.

Als ik voor de een zwicht, dan kom ik tekort;

En smeek ik de ander, dan krenk ik mijn eer:

Ik weet dat geluk mij niet deelachtig wordt.

Dan wil ik toch liever, als mindere fout;

een speelbal zijn voor wie ik niet begeer;

dan slechts een vod voor wie niet van mij houdt.



