Frohlichkeit

Georg Heym (1887-1912)

Es rauscht und saust von manchem Karusselle,
Wie Sonnen flammend in den Nachmittagen,
Und tausend Leute schauen mit Behagen

Wie sich Kamele drehn, und Rosse, schnelle;

Die starren Schwane und die Elefanzen;

Der eine hebt vor Freude schon das Bein

Und grunzt im hohlen Bauche wie ein Schwein.
Und alle Tiere fangen an zu tanzen.

Doch nebenan im Himmelslicht, dem hellen,
Gehen die Maurer, schwarz wie Lause klein,
Hoch im Gerust, ein feuriger Verein,

Und schlagen Takt mit inren Maurerkellen.

Georg Heym wordt beschouwd als een van de vaders van het
expressionisme. Hij was jurist maar kon zijn draai niet vinden in de
juridische wereld en wijdde zich aan het schrijven: vurig, driftig,
excentriek. Op 16 januari 1912 verdronk Heym, toen hij een vriend met
wie hij aan het schaatsen was probeerde te redden nadat die door het
ijs gezakt was. Al tijdens zijn korte leven had Heym een grote reputatie
als dichter opgebouwd, die faam is na zijn dood alleen nog maar groter
geworden.



